Handboek voor de aankomende dirigent

In Werktreue und
Interpretation vat Hartmut
Haenchen (70) een dirigenten-
leven van 55 jaar samen. Een
masterclass in twee delen.

ERIK VOERMANS

en weekje uit het leven van
Hartmut Haenchen. Hou u
" vast. Zondag, 16 mei 2004:
voorstelling Die Walkiire in
Amsterdam. Maandag: vliegen naar
Frankfurt, met veel vertraging, want
portemonnee gerold. Dinsdag: repe-
titie van Mahler Drie. Brieven schrij-
ven voor de Dresdner Musikfestspie-
le. Vliegen naar Dresden voor pers-
conferentie festival. ’s Nachts 126
mails beantwoorden. Woensdag:
mails. Overleg met medewerkers
Festspiele. Partituurstudie. Opbouw
voor Mahler Drie in Kreuzkirche. Re-
petitie. Donderdag: yoga. Sponsor-
problemen oplossen. Afspraak tech-
nicus voor opname Mahler. Generale
repetitie. Concert. Nazit met burge-
meester die in 2007 wil stoppen met
de Festspiele. Vrijdag: om 7 uur
vlucht naar Amsterdam. Terugvlucht
naar Frankfurt blijkt geschrapt te
zijn. Orkest zal morgen zonder diri-
gent moeten repeteren. Uurtje parti-
tuurstudie om het hoofd van Mahler
naar Wagner om te zetten. ’s Avonds
Die Walkiire. Daarna snel naar bed,
want zaterdag om 5 uur op, voor
avondconcert, matinee op zondag en
’s avonds de herhaling. Al in de auto
het hoofd van Wagner naar Barok
proberen om te zetten.

Wat Haenchen er niet bij vermeldt
is: alle gebeurtenissen (die hier ver-
kort zijn weergegeven) in dagboek
opschrijven.

Het verslag van deze idioot hecti-
sche week is onderdeel van Haen-
chens tweedelige boek Werktreue und
Interpretation, waarin hij op zeer lees-
bare wijze een gecondenseerde sa-
menvatting geeft van 55 dirigentenja-
ren. Memoires zijn het niet. Wel is het
een bundeling van de belangrijkste
artikelen die hij in de loop der jaren
heeft geschreven. Veel daarvan wor-
den hier voor het eerst gepubliceerd.

Als Hartmut Haenchen een foto van zichzelf ziet, weet hij meteen of hij voor een koor of voor een orkest stond. FoT0 JOHANNES ABELING

Het geheel vormt een handboek voor
de aankomende dirigent, of breder,
de muziekstudent en de muzieklief-
hebber, die er zeer veel behartens-
waardigs in zullen aantreffen.
Sterker, dit boek is verplichte litera-
tuur voor elke muziekstudent (en
professional). Een langgerekte en ca-
leidoscopische masterclass, niet vrij
van paradoxen ook. Want, schrijft
Haenchen, om werkelijk vrij te kun-
nen musiceren, moet je je kennis los-
laten. En je moet leren omgaan met je
gebaren, waarvan je je ‘zo verschrik-

kelijk bewust bent’. Een handbewe-.

ging kan door een beweging van de
knieén worden geneutraliseerd.

Een koor dirigeer je anders dan een -

kamerorkest en een kamerorkest diri-

geer je anders dan een symfonie-
orkest. Bij een koor zijn intonatiepro-
bleempjes met handgebaren te corri-
geren. Bij een orkest nauwelijks. Sim-
pelweg de maat slaan kan bij een or-

Hij is nooit een ster
geworden: ‘Ik ben
niet spectaculair’

kest effectief zijn, maar bij een koor
werkt dat absoluut niet. Als Haen-
chen een foto van zichzelf ziet, weet
hij meteen of hij voor een koor of voor
een orkest stond.

Koordirigenten gebruiken geen ba-

ton. Ook een mooi onderwerp. Hoe
groter het orkest, hoe langer de stok.
Die mag van Haenchen niet langer
dan je onderarm zijn, omdat anders
de proporties zoek zijn. Het gewicht
van een baton luistert nauw. Een paar
gram te zwaar en je krijgt bij lange
opera’s (vijf uur of langer) gegaran-

" deerd op den duur blessures.

Behalve stukken van min of meer
persoonlijke aard bevat Werktreue und
Interpretation ook talrijke musicologi-
sche artikelen waarin diep wordt inge-
gaan op specifieke aspecten van stuk-
ken. Over het gebruik van vibrato.
Over de zee van fouten die hij in uitga-
ven van zelfs de bekendste werken
aantreft (Beethovens Negende!).

Vanzelfsprekend is er ook veel

ruimte voor Wagner ingeruimd. Der
fliegende Holldnder, Tannhduser en
natuurlijk Der Ring des Nibelungen
worden in detail besproken. De 75
pagina’s die hij aan de Ring wijdt, zijn
een hoogtepunt in het boek. De blad-
zijden met aangetroffen drukfouten
in de Gotterddmmerung van de Neue
Wagner-Gesamtausgabe werkt op de
lachspieren.

Haenchen is een dirigent voor wie
het woord ‘acribisch’ is uitgevonden.
Zijn nauwgezetheid en nauwkeurig-
heid zijn angstaanjagend. Zijn kun-
stenaarschapis gegrondvest op bron-
nenstudie, waardoor hij de dingen
vaak anders dan anders doet. Maar
het merkwaardige is dat hij nooit een
steris geworden, in een periode waar-
in originaliteit, je onderscheiden van
de massa, bijna een garantie voor be-
kendheid is. Oorzaak: hij is niet in ui-
terlijkheden geinteresseerd. Of met
zijn eigen woorden: “Ik ben niet spec-
taculair.”

‘Hij zegt dat in het prachtige portret
dat Bas van Putten over hem schreef.
Het boek opent ermee. Van Putten
onderscheidt ‘de maestro’ (de grote
sterdirigenten) en ‘de kapelmeester’
(Haenchen), maar hij doet een voor-
spelling die hout snijdt: Haenchen
wordt net als Giinter Wand en Wolf-
gang Sawallisch vanzelf een levende
legende. Hij hoeft er alleen maar oud
voor te worden.

Onbegrijpelijk is het wel, want
Haenchens levensverhaal spreekt tot
de verbeelding. Opgegroeid in de
DDR, altijd kritisch geweest op het
communistische systeem, persona
non grata verklaard, vertrokken naar
het Westen, vertrokken bij het Neder-

" lands Philharmonisch Orkest omdat

hijniet met Rick van der Ploegs bezui-
nigingen kon leven, medeverant-
woordelijk voor de hoge vlucht die De
Nederlandse Opera maakte — er zijn
saaiere biografieén.

Maar hij heeft twee problemen: hij
is voor dit entertainmenttijdperk te
serieus en te bescheiden. Door dit
boek gaan we hem in elk geval nog
meer bewonderen.

Hartmut Haenchen: Werktreue und
Interpretation — Erfahrungen eines Diri-
genten (2 delen). PFAU-Verlag. € 35.



